
Eucharistieviering  

met jong en oud 

 

Zondag na Pinksteren 6 

 

 

12 juni 2016  

 

 

Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, 

Amersfoort 

 



Van harte welkom in deze speciale eucharistieviering met jong en oud!  

Aan de voorbereiding van deze viering werkten mee: jongerenpastor 

Michael van den Bergh, Ingrid van Emmerik en Marjolijn Runhaar. 

 

 

 

Vergeving 

Aan het begin heeft iedereen een briefje gekregen. Hier kun je opschrijven: 

- wie je vergeving zou willen geven, of 

- van wie je vergeving zou willen krijgen, of 

- wat je moeilijk vindt om te vergeven, of 

- iets anders dat in je opkomt als je denkt aan vergeving. 

De briefjes kunnen tijdens de voorbede, op een aangegeven moment, 

worden opgehangen aan de speciale vergevingsboom. 

 



 

 

Eerste communie 

Vandaag zal Abram Rieflé Keleher voor het eerst de heilige communie 

ontvangen. Zijn ouders hebben hem hier thuis op voorbereid. Over een paar 

weken verhuizen Abram, zijn broer, zus en ouders terug naar hun thuisland, 

de Verenigde Staten. 

 

OPENINGSLIED       Allen staan 

 

 

(Vertaling: Alle volken, prijs de Heer!) 

  



 

INLEIDING 

Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze Vader, van 
   Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 

Allen:   Amen.     

Voorganger:  Ik zal opgaan tot het altaar Gods 

Allen:    tot God, die altijd weer mijn ziel   

   met vreugd vervult. 

SCHULDBELIJDENIS  

Voorganger:    Onze hulp is de Naam van de Heer, 

Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Voorganger:  Laten wij onze schuld belijden  

   in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Allen buigen het hoofd 

Allen:   Voor U belijden wij, almachtige God,  

   voor heel uw kerk en voor elkaar,  
   dat wij gezondigd hebben,  

   in gedachte, woord en daad, 

   in het kwade, dat wij gedaan hebben  
   en in het goede dat wij hebben nagelaten. 

   Ontferm U over ons,  

   vergeef ons onze zonden, 

   en geef dat wij U mogen dienen; 
   vernieuw daartoe ons leven  

   door Christus, onze Heer. 

Voorganger:  De almachtige en barmhartige God zij  ons genadig, 
   vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige 

   leven. 

Allen:   Amen.   

KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG 'GLORIA'    Allen staan 

Mis 26 (De missen staan achterin het blauwe gezangboek.) 

GEBED VAN DE DAG 

Abram laat zien wat hij heeft meegenomen. 



 

Hierna gaan de kleinste kinderen naar de kinderkerk    

 

EERSTE SCHRIFTLEZING:  Micha 7, 18-24      

ANTWOORDPSALM EN HALLELUJA: Psalm 100 

Juich de HEER toe, heel de aarde, 

dien de HEER met vreugde, 

kom tot hem met jubelzang. 

 

Erken het: de HEER is God, 

hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 

zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 

 Alleluia, alleluia … 

Kom zijn poorten binnen met een loflied, 

hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 

breng hem hulde, prijs zijn naam: 

de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, 

zijn trouw van geslacht op geslacht. 

 Alleluia, alleluia … 

VERHAAL OVER HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS (7, 36-50).  

Het verhaal wordt gevolgd door een kort vraaggesprek met jongerenpastor 

Michael.        

 

Meditatief orgelspel 

  



 

CREDO        Allen staan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEDEN       Allen knielen 

Acclamatie op de intenties: Gezang 320 “Heer, ontferm U, Heer, ontferm 

U, Heer, ontferm U.” 
 

Tijdens de laatste intentie kunnen de briefjes aan de boom worden 

opgehangen. 

VREDEGROET       Allen staan 



 

OPDRACHT VAN DE GAVEN     Allen zitten 

Gezang 531 

(Tijdens het offertoriumgezang wordt er gecollecteerd en worden brood en 

wijn door Abram en zijn broer Owen naar het altaar gebracht.) 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

Voorganger:   Bid, zusters en broeders, dat onze offerande  

   aanvaard mag worden door God, de almachtige 

   Vader. 

Allen:    De Heer neme de offerande aan uit uw handen, 
   tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en 

   van zijn gehele heilige kerk. 

Voorganger:  Amen. 

 

GEBED OVER DE GAVEN  

EUCHARISTISCH GEBED       Allen staan 

Voorganger:   De Heer zij met u    

Allen:   En met uw geest. 

Voorganger:   Opwaarts de harten   

Allen:    Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Voorganger:  Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God. 

Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig.  

De voorganger vervolgt het gebed. 

HEILIG 

Mis 26 

De voorganger vervolgt het gebed.    Allen knielen  

HET ONZE VADER 

Voorganger:  Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van 

de Heer en door goddelijke lering onderwezen, 
durven wij spreken: 



 

 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid. 
 Amen. 

HET BREKEN VAN HET BROOD 

LAM GODS, Mis 26 
 

COMMUNIE 

Voorganger:  Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van 

   het Lam. 

Allen:    Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

   maar spreek slechts een woord en ik zal  

   gezond worden. 



 

Voorganger:  Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus 

   beware ons ten eeuwige leven. 

De familie Keleher komt als eerste bij de altaartafel staan. Hierna sluiten de 

anderen zich aan. Abram ontvangt als eerste Brood en Wijn. Daarna zijn 

ouders en zijn broer. Hierna ontvangen de anderen de communie of de 
zegen.  

 

Uitnodiging tot de communie 

 

Jezus Christus zelf is onze Gastheer. Ieder die gedoopt is en hier of elders 

vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, is van harte uitgenodigd om 

Brood en Wijn te delen en samen zijn aanwezigheid te vieren.  

Degenen die geen communie willen of kunnen ontvangen, worden van harte 

uitgenodigd om ook naar voren te komen en de zegen te ontvangen. U kunt 

dit laten blijken door uw hoofd te buigen. 

 

GEZANG NA DE COMMUNIE 

Gezang 790 

 
GEBED NA DE COMMUNIE 

BESLUIT 

 

Gesprek met de kinderen van de kinderkerk 

 

ZEGEN         Allen staan 

SLOTLIED  
Gezang 751 

De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk. 

 



 

Vergeven is 

als de winter weer voorbijgaat 

als de sneeuw weer langzaam smelt 

als je zeggen kunt en denken 

dat je samen weer wilt spelen 

dat het delen van je vriendschap  

meer dan alles telt. 

 

Vergeven is 

als een zonnebloem die bloeit 

en je dacht dat hij 

-verdord, uitgebloeid- 

geen leven meer te leven had 

dat het geen toekomst meer kon hebben  

en de droogte overwon 

maar door stralend ‘ja’ te zeggen 

wordt het leven weer opeens 

een boeketje vol met liefde 

en schijnt overal de zon! 

  



 



 

Programma na de viering 

11:15 uur: Koffie/thee/limonade voor iedereen 

12:15 uur: Lunch voor de jongeren 

13:00 uur: Activiteit voor de jongeren in de binnenstad van Amersfoort 

15:00 uur: Hapje, drankje, etc. voor de deelnemers en hun ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich 

wenden tot  

pastoor Louis Runhaar,  

tel. 033-4940390,  
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl 

of tot de secretaris van het kerkbestuur,  

Lydia Janssen  
tel. 033-4750663,  

e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl 


